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Heeft u afgelopen maand
nagedacht over:

Kinderen als

Hoe u uw team fris
kunt houden?

Wat kinderen in een

scheiding meemaken?

medeburger?

Hoe veilig kinderen
zich voelen?

Hoe pesten anders
benaderd kan worden?

Hoe besteedt u aandacht aan deze onderwerpen?

Vraaggericht aanbod
basisonderwijs

Aan de hand van uw vraag stel

ik een aanbod samen waarmee
uw team opnieuw geinspireerd &
verbonden zal worden.

Er zijn veel onderwerpen die ons
raken en onze aandacht vragen,
zoals burgerschap, diversiteit,
scheiding, pesten, veiligheid, op-
groeien en educatief partnership.

Naar aanleiding van uw vragen
maken we een programma. De
deelnemers (management, leer-
krachten) worden uitgedaagd tot
actieve deelname met behulp van
audio & video, discussie, creatieve
en vernieuwende werkvormen

die men ook kan toepassen in het

dagelijks werken met de kinderen.
Vanuit een prikkelende ontmoe-
ting over deze onderwerpen gaan
we gezamenlijkheid op ontdek-
kingsreis. De bijeenkomsten
zullen verdieping brengen en het
samenwerken versterken.

Praten over zorg met ouders
In gesprek met ouders ontmoet
je ook jezelf. Als het om kinderen
gaat roept zorg delen vaak weer-
stand op. Herkent u dat? Angsten
als: “‘Misschien wordt de ouder
wel boos!” of ‘Als mijn kind maar
geen stempel krijgt!’

Welke voorwaarden schept u om
een uitwisseling met ouders op
gang te brengen?
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Doelen van deze bijeenkomst zijn:
(a) ouders en leerkrachten in
gesprek laten gaan rondom onder-
werpen die onze aandacht vragen,
(b) begrip en draagkracht creéren
als het gaat om gedrag & zorg ten
aanzien van kinderen,

(c) gezamenlijkheid als het gaat
om educatief partnerschap, opvoe-
den en leren.

Kernwoorden zijn: voorstructure-
ren & transparantie & veiligheid.

Onderwerpen kunnen zijn:

« (ingrijpende) ervaringen en de
invloed op het gedrag

- onmacht versus weerstand

« het delen van zorg

Vitspraak van een
leerkracht: ‘Het zijn
altijd dezelfde ouders
die naar de bijeenkomst
komen.’ Dus kiezen we
een andere strategie!

Emotionele veiligheid

‘Als één persoon niet gelukkig is, is
niemand gelukkig’, zegt de Japan-
se leraar Kanamori in de docu-
mentaire ‘De Japanse Levensles’.

De kinderen in deze documentaire
leren op een bijzondere manier
emoties en ervaringen te delen. Zij
leren zich kwetsbaar op te stellen
en daardoor ontwikkelt zich een
bijzondere band.

Dhr. Kanamori leert de kinderen

dat zij een eigen verantwoordelijk-
heid hebben voor het welzijn van
anderen en zichzelf.

In de bijeenkomst bekijken we de
film en bespreken deze na. Daarna
gaan de deelnemers samen aan

de slag aan de hand van concrete
vragen. Kernvraag: Hoe kunnen
we de emotionele veiligheid van
de kinderen en onszelf versterken?
Hoe kunt u pesten bespreekbaar
maken?

School als veilige basis
tijdens een scheiding

Hoe kunnen we een kind en de
ouders ondersteunen als zij een
scheiding doormaken?

Vanuit mijn werk als spelthera-
peut heb ik veel ervaring opgedaan
met kinderen en ouders in schei-
dingssituaties. Eén derde van de
gezinnen krijgt hier mee te maken
(bron: CBS). Van hoeveel kinde-
ren bij u op school zijn de ouders
gescheiden?

Een scheiding heeft invloed op de
stemming en/of het gedrag van
kinderen. Heeft dit onderwerp

uw aandacht? Gedurende een

bepaalde periode zal de school de
stabiele basis zijn en niet meer
het gezin. Hoe gaat u hierover met
ouders in gesprek?

Tijdens deze bijeenkomst bespre-
ken we het effect en de gevolgen
van een scheiding voor kinderen.
Wat kunt u doen om een individu-
eel kind/ouder(s) te begeleiden?
Hoe verwoordt u de gevoelens
van kinderen? Wanneer schakelt
u externe hulp in? We denken na
over hoe we dit thema in de klas
en op school bespreekbaar kunnen
maken.

Kinderen als medeburger

‘Een Kind is al mens, hij hoeft
geen mens meer te worden’, is

een uitspraak van dokter Janusz
Korczak.

Hij neemt ons bij de hand en laat
ons zien hoe we op een andere
manier naar onszelf kunnen kijken
waardoor het contact met kinde-
ren zal veranderen.

Janusz Korczak was een Poolse
dokter en pedagoog die in zijn

leven en werk steeds op zoek was
naar respect en rechtvaardigheid
voor kinderen. Zijn manier van
kijken naar kinderen was bijzon-
der en zijn tijd ver vooruit. Binnen
de weeshuizen waar hij leiding gaf
heeft hij ‘de mentor’ en ‘de medi-
ator’ geintroduceerd. Daarnaast
was hij de eerste die ‘de rechten
voor kinderen’ vorm gaf binnen
de plek waar ze samen leefden.
Hieruit ontstaat de vorming van
burgerschap.

Samen met de kinderen werd hij
door de Duitsers naar concentra-
tiekamp Treblinka getranspor-
teerd en gedood. Zijn leven en de
vele boeken die hij heeft geschre-
ven vormen een inspiratiebron
voor velen die werken met jonge
mensen.

Tijdens de bijeenkomst wordt de
theorie aan de praktijk gekop-
peld en gaan we actief aan de slag
met het gedachtegoed van Janusz
Korczak. ‘Leer eerst jezelf kennen
voor je een kind leert kennen’, zei
Korczak.

‘Wat een waardevolle
ontmoeting?’ is een
veelgehoorde opmerking
nad de bijeenkomst.



Hans Gotze

Dank voor het lezen. Ik ben
benieuwd of uw nieuwsgierigheid
is gewekt.

Het werken met kinderen heeft
mij jaren lang veel plezier ge-
bracht. De ervaring en kennis die
ik daarmee heb opgedaan deel ik
nu met volwassenen om zo tolk
te kunnen zijn tussen de verschil-
lende belevingswerelden.

Het werken met groepen geeft mij
voldoening. Elke groep is uniek
en heeft derhalve zijn eigen dyna-
miek. Dat maakt het topsport! Het
is een uitdaging om een ieder aan
het eind van de ontmoeting met
een goed gevoel gedag te kunnen
zeggen. Ik werk vanuit veiligheid
& vertrouwen waardoor geza-
menlijkheid en verdieping in het
onderling contact ontstaat. Dit zal
leiden tot verbondenheid.

De afgelopen 27 jaar ben ik als
pedagogisch medewerker/ spel-
therapeut / coach & trainer werk-
zaam in:

+ de kinderopvang
 dejeugdhulpverlening

+ het onderwijs

« en de Natuur

Een uitgebreid cv vindt u op mijn
website.

Sinds 2002 werk ik vanuit mijn
praktijk ‘Het Natuurlijk Hart’.
Ik geef

 trainingen

wandelcoaching
speltherapie

studiedagen

advies

lezingen

De onderwerpen in deze folder
zijn een deel van dit aanbod.
Graag ga ik met u in gesprek over
hoe een bijeenkomst er uit zou
kunnen zien.

Wilt u meer informatie? Dan
nodig ik u graag uit telefonisch
contact op te nemen, een mail te
sturen of mijn website te bezoe-
ken.

Met Natuurlijke Groet,
Hans Gotze
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